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JAARVERSLAG 2022 RELIGIES VOOR VREDE NEDERLAND 
 
Bijlage 2 ALV 17.6.2023         28.4.2023 

 

Voorwoord 

Het jaar 2022 was voor Religies voor Vrede ondanks het einde van de covidpandemie nog geen als-

vanouds-gebruikelijk jaar. 2022 startte met het verdrietige bericht dat onze oud Internationaal Co-

President van Religies voor Vrede, de alom zeer gerespecteerde oud-ambassadeur en vredesheld, Edy 

Korthals Altes, ons met Kerstmis ontvallen was. De man van het boek ‘Heart and Soul for Europe’ en 

uitspraken als: “We moeten een krachtige oproep doen voor een radicale verandering in het denken 

over vrijheid en veiligheid in dit nucleaire tijdperk. Het klassieke adagium: "Als je vrede wilt, bereid 
je dan voor op oorlog!" is achterhaald. Voor het overleven van de mensheid is nu nodig: 'Als je vrede 

wilt, bereid je dan daadwerkelijk voor op vrede.' 'Ci vis pacem, para pacem'. En “Veiligheid kan niet 
langer gerealiseerd worden ten koste van anderen. Vandaag geldt: 'Ik kan alleen veilig zijn als jij je 

niet bedreigd voelt door mij. Dit is wederzijds. Het gaat om Mutual Assured Security: 'MAS in plaats 

van MAD (Mutual Assured Destruction)'. Dit is een tussenstap naar het wereldwijde concept van 
gemeenschappelijke veiligheid.” 

 

2022 werd echter een jaar met een grote zwarte wolk boven Europa. Op 24 februari 2022 viel Rusland 

Oekraïne binnen. Een inval die uitmondde in een afschuwelijke oorlog met enorm veel menselijk leed, 

waarbij het einde, ondanks enkele bijna geslaagde vredespogingen zoals van Israëls oud-premier 

Bennett, niet in zicht lijkt. Erger nog: het conflict dreigt verder te escaleren en de zorg, dat dit kan 

leiden tot het inzetten van kernwapens, groeit.  

Ons standpunt is dat we iedere vorm van geweld afwijzen. Geweld brengt nooit een echte oplossing. 

Dialoog is en blijft de beste wijze van communiceren en beste manier om tot vrede te komen, waar 

Internationaal Recht en gedeelde menselijke waarden een essentieel onderdeel van vormen.  

Juist vanuit religieus oogpunt, van waaruit elk leven als heilig beschouwd wordt, als door God 

gegeven. Mensen vormen samen één gemeenschap, die zich dient in te spannen voor vrede en 

harmonie. Religies leren ons om voor elkaar te zorgen op een manier die in de “Gouden Regel” zo 

mooi beschreven staat: Ga met anderen om zoals jij zou willen dat anderen met jou omgaan.” 

Niet oordelen of kwaadspreken, maar de waarheid zoeken, betrouwbaar zijn en de ander serieus 

nemen en menswaardig tegemoet treden.  

 

Al vóór de inval in Oekraïne plaatsvond riepen we, bij monde van een statement van onze 

Internationale Organisatie in New York, op tot vrede.  

 

 
 

“Vrede is een keuze en moet worden gedeeld door alle krachten die in deze geopolitieke context 
betrokken zijn. Wij zijn als geloofsgemeenschappen verplicht mensen voortdurend te herinneren aan 

onze verantwoordelijkheid om te kiezen voor vrede door middel van dialoog. Het is onze rol om te 

bidden voor en steun te verlenen aan vreedzame oplossingen van conflictsituaties, met prioriteit voor 
de veiligheid van burgers, inclusief de meest kwetsbaren onder hen...  
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Wij uiten Lof en dank, voor de stemmen van de rede die voortdurende dialoog en absolute afwijzing 

van elk geweld verlangen. Er is geen oplossing mogelijk, die vrede garandeert, buiten de weg van de 

dialoog. 
Wij dringen erop aan dat (de mogelijkheid van een nieuwe) oorlog in Europa met heel ons hart moet 

worden afgewezen. 
Wij benadrukken dat een oproep tot vrede en een de-escalatie van de militarisering (van de grenzen) 

van Oekraïne ook een gebed om gerechtigheid is. Vrede is een keuze en moet gedeeld worden door 

alle krachten die bij deze geopolitieke context betrokken zijn. 
Wij erkennen dat menselijke conflicten weliswaar onvermijdelijk zijn in onze wereld, maar dat oorlog 

en geweld níet onvermijdelijk zijn. 
Wij bevestigen dat er geen echte vrede is totdat iedereen vrede heeft. 

Het is tijd dat alle leiders verantwoording afleggen voor de vrede.” 
(NB De tekst tussen haakjes hoort zonder haakjes bij de oorspronkelijke tekst van begin 2022) 

 

Activiteiten 

Omdat we merkten dat veel mensen zich grote zorgen over de oorlog maken heeft het bestuur van 

Religies voor Vrede in het voorjaar besloten om virtuele Vredesmeditaties met gedichten en muziek 

aan te bieden, iedere derde donderdag van de maand. Op deze manier trachtten we elkaar met teksten 

vanuit de verschillende religies en levensbeschouwingen steun en troost te bieden, en ook hoop en 
vertrouwen op vrede met elkaar delen. Specifieke thema’s waren Vrede en Gerechtigheid, Vergeving, 

Compassie.  

 

In mei vergaderde het oprichtingsbestuur van Religies voor Vrede Europa, waarin onze voorzitter 

zitting had, in Berlijn. Er vond een ontmoeting plaats met de staf van Religies voor Vrede Europa, een 

bezoek aan het European House van de EU, waar o.a. gesproken werd over de samenwerking van de 

EU met religies. Ook vond er een bestuursvergadering plaats, waarin de Algemene Vergadering van 

eind 2022 werd voorbereid en waarin o.a. ook over Oekraïne werd gesproken -de vraag werd geopperd 

of er in de voorgaande jaren voldoende was geluisterd naar Rusland’s oproepen tot stoppen van 

geweld tegen Russisch sprekende Oekraïners en tot stoppen van uitbreiding van de NAVO. Tot slot 

vond een ontmoeting met Duitse politieke functionarissen plaats en werd de Bundestag bezocht. 

  

Drie bestuursleden hebben in de zomer een mini-cursus gevolgd om de fijne kneepjes van Zoom 

onder de knie te krijgen. 

Raad van Advies-lid, dominee Margriet Gosker, bezocht begin september de 11e Assemblee van de 

Wereldraad van Kerken (WCC) in Karlsruhe. SG Prof. Azza Karam van de Internationale organisatie 

van RvV sprak indrukwekkende woorden. (Zie Nieuwsbrief Voorjaar 2023.) 

Ons oud-bestuurslid, Janny Vellekoop woonde in september, mede namens RvV, de 

Prinsjesdagbijeenkomst bij, die als thema had: Verdragen, Verzoenen, Verbinden. (In onze 

Nieuwsbrief van Najaar 2022 kunt u hier meer over lezen.) 

Voor november hadden we een fysieke bijeenkomst gepland over Facetten van Vrede 

(Verinnerlijking, Verzoening en Vredeseducatie) die we echter hebben afgeblazen nadat we meer 

afmeldingen kregen van mensen die graag gekomen waren maar die dag niet konden, dan 

aanmeldingen. We hopen deze thema’s op enig moment alsnog op een of meer bijeenkomsten te 

organiseren. 

 

Communicatie  

In het najaar is een dikke Nieuwsbrief verschenen, die ook op de website te lezen is.  

Op de website (www.religiesvoorvrede.nl) staat niet alleen de algemene info van Religies voor Vrede 

en het laatste nieuws, maar ook achtergrondinformatie, de Nieuwsbrieven en artikelen.  

Wie Twitter volgt (@religiesvvrede) kan ook daar voor nieuws en andere informatie van RvV terecht. 

 

Bestuur 

Bestuurssamenstelling per 31.12.2022: Mirjam Ates-Snijdewind (voorzitter), Harry Overmeijer 

(secretaris) per 1.1.2023 vacature, Johan de Ruiter (penningmeester), Izzy Mansour (eindredacteur 

Nieuwsbrief), Emine Çelikoglu (lid).  

http://www.religiesvoorvrede.nl/
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We hadden gehoopt in 2022 vernieuwingen in het bestuur door te kunnen voeren, maar uiteindelijk 

bleek dit (nog) niet mogelijk en bleef het bestuur ongewijzigd. 

 

Bestuursleden van Religies voor Vrede zijn ook bij plaatselijke vredesactiviteiten en harmonieus 

samenleven betrokken. Zo is Izzy Mansour oa. actief lid binnen het Rotterdamse Platform van 

Levensbeschouwing en Religies en Johan de Ruiter bij vredesactiviteiten in zijn woonplaats. Mirjam 

Ates is toezichthouder bij de School van Vrede in Almere, die inmiddels in augustus 2022 haar deuren 

heeft geopend. Emine Celikoglu tracht bij de leerlingen van haar school begrip voor elkaars 

achtergronden bij te brengen en ze stimuleert de kinderen om op een harmonieuze wijze met elkaar 

om te gaan.  

Zo trachten de bestuursleden, ieder op eigen manier, zich concreet in te zetten voor een meer 

harmonieuze samenleving waar onze menselijke waarden meer vorm krijgen. Tevens roepen wij op 

voor zowel geestelijke als fysieke geweldloosheid en nucleaire ontwapening. Tezamen met 

klimaatverandering en politieke en economische vraagstukken (waarbij mensenrechten en vrede in het 

geding komen) vormen dit de grote uitdagingen van onze tijd.  

Vergaderingen van het Bestuur  

Het Bestuur vergaderde in 2022, uit praktische overwegingen en kostenbesparing via ZOOM-

meetings, op 15 januari, 5 februari, 19 februari, 26 maart, 22 april, 21 mei, 25 juni, 23 juli, 1 oktober, 

12 november en 17 december. De op de ALV beoogde nieuwe bestuursleden hebben, om 

verschillende redenen, hun bestuursfunctie niet daadwerkelijk vorm gegeven. 

Begin 2023 loopt de bestuurstermijn van de secretaris, Harry Overmeijer, af en omdat Harry geen 

nieuwe termijn ambieerde gezien zijn andere activiteiten en leeftijd, hebben wij eind 2022 afscheid 

van hem genomen. Wij zijn dankbaar voor de 5 jaar dat hij zich nauwgezet als secretaris heeft ingezet 

voor Religies voor Vrede en we wensen hem alle goeds toe. De vacature voor secretaris is nog niet 

opgevuld. Mocht u interesse hebben, neem gerust contact met ons op. 

 

Raad van Advies:  

De RvA bestaat per 31.12.2022 uit: rabbijn Awraham Soetendorp, oud-aartsbisschop van de 

Oudkatholieke kerk, Joris Vercammen, dominee Margriet Gosker, dr. Eric Ferguson en drs. Piet 

Kuijper.  

De Raad van Advies vergaderde eveneens virtueel en wel op 20 april, 9 september, 4 oktober en op 19 

december. Bij de vergaderingen werd de voorzitter van RvV uitgenodigd en de laatste vergadering 

vond plaats met het voltallige bestuur.  

 

Religies voor Vrede Europa 

Religies voor Vrede Europa is in nieuwe vorm in 2022 opgericht. RvV Europa is nu een 

overkoepelend orgaan waarin gekozen leden van de 4 steunpilaren zitting hebben: het European 

Council of Religious Leaders (ECRL), het ENIB (European National Interreligious Bodies, waar onze 

voorzitter als bestuurder zitting in heeft), het EWFN (European Women of Faith Network) en het 

EIYN (het European Interreligious Youth Network). Het bestuur, dat de overgang naar de nieuwe 

opzet van RfP Europe regelde en waarin onze Nederlandse voorzitter zitting had, droeg in november 

het stokje over aan het nieuwe, door de Algemene Ledenvergadering gekozen bestuur. De zetel is nu 

Berlijn.  

 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van RvV Nederland heeft niet fysiek plaatsgevonden, maar 

door middel van een digitale/schriftelijke ledenraadpleging. Aan de penningmeester/het bestuur werd 

décharge verleend. (Zie verslag van de Ledenraadpleging/ALV.) We hopen we in 2023 weer een 

fysieke Algemene Ledenvergadering te kunnen organiseren, zodat we elkaar weer echt kunnen 

ontmoeten. Het ledenaantal slinkt door de vergrijzing en het uitblijven van nieuwe aanmeldingen. Er 

vinden gesprekken plaats met o.a. jongeren, maar meestal heeft men het te druk. De belangstelling 

voor religie is bovendien steeds kleiner aan het worden. Dat betreuren we omdat juist religies en 

levensbeschouwingen de waarden benadrukken die voor harmonieus samenleven zo belangrijk zijn, 

evenals een vertrouwdheid met het transcendente. 

 

Mocht u zich aangetrokken voelen tot waar Religies voor Vrede voor staat – laat het ons weten via 

rvv.communicatie@gmail.com   
 

Mirjam Ates-Snijdewind, voorzitter en Izzy Mansour, waarnemend secretaris Religies voor Vrede 
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Concept-Verslag schriftelijke/digitale Ledenraadpleging/ALV RvV Nederland 

In de periode van 28 juni-11 juli 2022 
 

In verband met de nasleep van de Corona-pandemie heeft RvV Nederland ook in 2022 geen fysieke 
Algemene Ledenvergadering gehouden. 
De leden zijn schriftelijk (bij ontbreken van digitale faciliteiten) en per e-mail benaderd met het 
verzoek om in te stemmen met de voorgestelde besluiten. 
 
Naar de leden zijn verzonden 

A. De concept-Jaarrekening 2021, de Balans en de concept-Begroting 2022 (ter instemming), 
B. Het verslag van de kascommissie (mw. Monica Bouman en dhr. Gidy Chorus) over 2021, 
C. Het concept-verslag van de ledenraadpleging in juni/juli 2021. 
D. Het Jaarverslag 2021 ter kennisgeving. 

 
Reacties 
Bij de secretaris zijn vervolgens 16 reacties binnengekomen, waarvan 15 instemmende. 
Er bestaat voor een Algemene Ledenvergadering van Religies voor Vrede geen quorum-voorwaarde 
volgens de statuten. Onderstaande is besloten: 
 
Ad A. en B. Instemming met Jaarrekening 2021 en Begroting 2022 en décharge voor het bestuur  
De leden stemden in met de Jaarrekening 2021 en de Begroting 2022 en verleenden, onder 
dankzegging, décharge aan het bestuur. 
 
Ad C. Het concept-verslag van de Ledenraadpleging in 2021 is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ad D. Het concept Jaarverslag 2021 is, onder dankzegging door leden, ter kennisgeving 
aangenomen, zonder verdere opmerkingen. 
 
 
 
Namens het bestuur, 
Met vriendelijke groet, 
 
Mirjam Ates-Snijdewind 
Voorzitter Religies voor Vrede Nederland 
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Bijlage 4 Aanvulling op Huishoudelijk Reglement van Religies voor Vrede 
 
 
 
Bijgaand vindt u een motie om het Huishoudelijk Reglement weer te laten voldoen aan de 
eisen van de wet en tijd. De aanpassing is een belangrijke formaliteit. Wij raden u daarom 
aan deze met aandacht te lezen, zodat we zaterdag een goede gedachtewisseling kunnen 
hebben en deze wijziging zo spoedig mogelijk kunnen invoeren. 
 
Bestuur Religies voor Vrede Nederland 
 

 

‘Onder alle omstandigheden is het huishoudelijk reglement een aanvulling op en een 
verlengde van de statuten zoals die gedeponeerd zijn na goedkeuring door de leden.  
Elk onderwerp dat niet in de statuten genoemd is op het moment van aanvaarding kan 
daarom vervat en gereguleerd worden door het huishoudelijk reglement, mits voorgelegd 

aan en bekrachtigd door de leden in de jaarvergadering of vooruitlopend op die goedkeuring 

door het bestuur in de bevoegdheid die het door de leden is gegeven. 
Wanneer er een conflict is tussen de tekst van de statuten en die van het huishoudelijk 

reglement, prevaleren de statuten tot de leden voorstellen de twee te harmoniseren met de 
praktijk van het moment. Het bestuur kan daar een motie voor indienen of, indien de 
situatie niet kan wachten tot de volgende jaarvergadering, daar een bijzondere bijeenkomst 
voor beleggen. Deze kan zowel in persoon als digitaal zijn wanneer de noodzaak en de 
maatschappelijke realiteit daarom vragen.’ 


